
 
 
             RONDJE ALTENA 16 maart 2024  
 

 
 



 

 
  
 
16 maart 2024, vroeg op. Om 7.00 staat het clubhuis (Arkade) van de roeiers in Woudrichem 
al bomvol. Ik  roei tussen de aanwezigen door naar de koffie met ontbijtkoek. Ondertussen 
worden er buiten al 6 sloepen te water gelaten en 3 ribs starten de motoren. Het belooft een 
lange dag te worden. Een kleine honderd roeiers, zelfs deelnemers uit Schotland,  Engeland 
en Noord Ierland maken zich op voor een tocht van ruim 60 km.  
 
 

 
 
 



 
 
Het rondje Altena start op de Afgedamde Maas voor de haven van WV Woudrichem. Via de 
Boven Merwede, de Nieuwe Merwede naar de Biesboschsluis in Werkendam.  
 
 

 



 
 
Daarna verder door de Brabantse Biesbosch over het Steurgat, het Middelste gat van het 
Zand en de Spijkerboor. 
 

 
 
 
Vervolgens een klein stukje Amer en de Bergsche Maas tot het Heusdens Kanaal dan verder 
over de  Afgedamde Maas weer naar Woudrichem.  Even na half 8 in het halfdonker 
vertrekken de 6 sloepen. En even later ook het moederschip. 
Dat niet alleen ook halen we geld op voor een regionaal doel. In dit geval de HartenBrigade. 
Op www.eenbusmeteenhart.nl worden tal van sociale activiteiten aangeboden die worden 
ondersteund door een grote groep vrijwilligers in Altena. Zij kunnen rekenen op een mooie 
bijdrage van 1.100 euro namens de roeiers. 
 

 



Het is een soort estafette. Er wordt steeds een uur geroeid, waarna de roeiers steeds worden 
afgelost. Op de Princehof volgen de roeiers de tocht als ze niet roeien. De ribs verzorgen de 
transfers. Het gaat natuurlijk om het roeien, maar op het volgschip is er alle tijd om even bij 
te praten en gebruik te maken van de catering.  
 
 
 
 

 
 
Het is werkelijk ongelofelijk. Uit het keukentje komen de hele dag uitsmijters met eitjes van 
Powerful eggs speciaal voor ons gelegd door  kippen die dat, naar men zegt,  met veel plezier 
doen in hun eigen nestje,  broodjes haring,  koekjes en hapjes. Verder ruim voldoende te 
drinken voor iedereen.  
 



Werkelijk een feestje om niet te missen. En dan het weer,  werkelijk perfect. In de ochtend 
valt een licht buitje maar daarna droog en in de middag zo af en toe en klein zonnetje. 
Weinig wind en een prima temperatuur om te roeien. 
 

 
 

 
 
En iedereen  in een top humeur.  
De tocht verloop zeer voorspoedig en rond kwart voor vijf zijn we allemaal weer terug.  



 

 
 
Voor wie er niet bij was echt doodzonde een absolute toponderneming die je niet moet en 
mag missen. Maar gelukkig volgend jaar gaan we weer.  



 
 



 



 
 

 
 
 



 
 

 


