Twirre 3 maart 2024 Heech by de Mar

Op zondag 3 maart 2024 is het heuglijke feit daar. De Twirre kan gedoopt worden. Rond elf
uur verzamelen de aanwezigen zich rond de sloep. Voor de Friezen sloep 2.0. In de haven ligt
reeds de Sunder seil maar door een speling van het noodlot bleek deze sloep bij controle
door de DARA helaas niet tot de eenheidsklasse te kunnen worden toegelaten.

En 2.0 is deze zeker, prachtige voetenbankjes, een laag eigen gewicht, borgjes op de losse
onderdelen de NLO27 mag er zijn! Twirre is gebouwd door de buren Jos en Piet uit Oudega
en door de roeiers van Heech geschilderd en compleet gemaakt.

Na een korte toelichting over het ontstaan en de bouw volgt de plechtigheid. Kees van Vugt,
voorzitter van de DARA, vertelt dat er whisky over de boeg wordt gegoten volgens Schots
gebruik ten behoeve van een behouden vaart en wie wil dat niet? Maar zoals altijd gaat er
wel eens iets mis en dan kun je aan de boeg ruiken en je herinneren dat je het onder het
genot van een drankje weer kunt bijleggen.

Met een Quaich wordt de whisky uitgegoten en vervolgen weer gevuld om rond te delen
onder de aanwezigen om de plechtigheid te bezegelen.



Vervolgens kan de tewaterlating plaatsvinden hetgeen succesvol verloopt.

Ondertussen hebben de eerste twee teams zich klaargemaakt voor een korte roeitraining.
Onder leiding van Hildegard en Stefan gaan deze aan de slag en na ruim een half uur gaan
nog twee teams het water op.

Na afloop praten we nog even na onder het genot van een eenvoudige maar zeer
gewaardeerde lunch en gaat ieder zijns weegs. Dank voor de gastvrijheid!

Wij wensen de roeiers uit Heech veel plezier met hun boten en hopen ze vaak te zien bij
evenementen.

Paul, namens de DARA




