
Doop st Ayles skiff Kortgene en Kortgene Regatta 3 augustus 2024 

De derde NK st Ayles skiff wedstrijd wordt in Kortgene georganiseerd. In combinatie met de doop van 

de nieuwe st Ayles skiff van dit echte watersportdorp in Zeeland.  

Om 09.00 staat de skiff te pronken op de trailer, ze ziet er mooi uit! De naam is afgedekt, die is nog 
een verrassing. Door al die st Ayles skiffs tijdens het WK van 2022 in Kortgene is ook dit dorp 
enthousiast geworden om een mooie sloep te bouwen. Sponsoren zoeken, ruimte regelen en onder 
aanvoering van de bouwmeesters Kees, Marius en Mark zijn ze afgelopen winter gestart met 
bouwen. Het project leeft echt in de gemeente en ook de jeugd wordt erbij betrokken. Zij mogen de 
kleuren en naam van de sloep bedenken. Uiteindelijk heeft Max de stoere kleuren zwart /wit/blauw 
bepaald en Dirkje heeft de pakkende naam bedacht. 

  

Samen met Hannie Scheele, die enorm veel doet en heeft gedaan voor roeiend Kortgene wordt de 
sloep gedoopt en de naam “Bakkie van Kortgene” onthuld. Natuurlijk nadat Kees van Vugt van de 
DARA traditiegetrouw de doopceremonie uitlegt en wethouder Maas nog wat lovende woorden 
spreekt over dit mooie project. Het smaakt naar meer: hopelijk gaan nog meer dorpen in de 
omgeving aan de slag om samen te bouwen en te roeien. Bedankt Marc voor het initiatief en bedankt 
alle hulptroepen die met  nieuwe sloep bezig zijn geweest!  

  

Bakkie van Kortgene gaat via de helling te water en begint aan haar eerste trip: gelijk meedoen met 

de Kortgene Regatta! Maar liefst 3 teams uit Kortgene hebben zich aangemeld en zij gaan de sloep 

uittesten. Als eerste roeit het team Seahorse, die gewoonlijk in een grote sloep roeit. Je kunt merken 



dat ze ervaren sloeproeiers zijn, even de andere roeitechniek in de st Ayles skiff onder de knie krijgen 

en de Open Heren klasse heeft er een geduchte tegenstander bij! De teams de Verdeelden (open mix) 

en Bodaich (de bouwers) moeten wat meer wennen maar dat mag de pret niet drukken. En ga als 

onervaren roeier maar eens 4.8 km roeien!!  

De overige roeiers uit de rest van Nederland staan al te popelen om met de wedstrijd te beginnen. Na 

het palaver vertrekt de Mix50+ voor de eerste heat. De Regatta bestaat uit 2 onderdelen: een rondje 

om het eiland van 4,8 km en s’ middags een sprintrace over 800 m met 3x boeironding. Dit is weer 

eens wat anders dan de 2 km wedstrijden van Nijkerk en Heeg. Er doen 16 teams mee in 6 

categorieën. Het weer is goed, warm met een windje 3 a 4.  

De teams van de Vijf Zalmen en de Batavieren gaan nog steeds met de meeste prijzen aan de haal, 

maar de hegemonie wordt bij de Heren 50+ doorbroken door de Niekarkers. Dit herenteam 60+ roeit 

een topdag met de snelste tijd op de langste afstand. De sprintrace gaat ook snel dus zij halen de 

overall snelste tijd van de dag. Bij de Open mix roeit het team Dussen een supersnelle sprintrace 

waardoor ze boven de sterke Batavieren teams eindigen. Team Dussen is dit jaar begonnen met 

wedstrijdroeien en je ziet ze een geweldige progressie maken! Met de sprintrace zie je goed welke 

teams  serieus oefenen op het ronden van boeien: daar heb je echt profijt van bij deze wedstrijd! Bij 

de dames 50+ blijven de Vijf Zalmen duidelijk koploper maar de strijd om de 2e plek gaat tussen Dolce 

Vita en Take5. Dolce Vita blijkt het beste boeien te kunnen ronden en ze worden 2e. 

De uitslagen en de tussenstand na 3 wedstrijden staan op de website van de DARA: www.stayles.nl.  

Het is erg druk op de camping de Paardekreek waardoor we als wedstrijdteams vlak bij de start aan 

picknicktafels zitten tussen de wedstrijden door.  Dit is een mooie manier om de onderlinge contacten 

uit te breiden en ervaringen uit te wisselen. Zit je eigen tafel vol dan schuif je bij anderen aan en is 

het ook gezellig. Ik heb genoten van het enthousiasme van team Sealainn: zij varen iedere wedstrijd 

weer beter en genieten enorm van de vooruitgang die ze maken. Winnen is leuk maar jezelf iedere 

keer weer verbeteren geeft ook veel voldoening!  

De prijsuitreiking is bijzonder: niet alleen de klasse winnaars krijgen een prijs maar de nummers 2 en 
3 ook. Een kunstenaar uit Kortgene heeft oesterschelpen in goud/zilver/brons gedoopt en 
beschreven. Een super originele prijs en ook voor de overige teams is er deze Zeeuwse herinnering. 
Bedankt Marc Beerens en zijn team dames voor de organisatie van deze afwisselende wedstrijd. 

   

Moe maar voldaan gaat iedereen weer naar huis, tot de volgende wedstrijd in Willemstad! En veel 

roeiplezier gewenst voor de mensen in Kortgene! 

http://www.stayles.nl/

